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De Nederlandse UNIFIL Vereniging (NUV)
is in 1999 opgericht en is in principe al
leen vóór Unifillers, Dutchbatt en Dutch
Infantry Coy en hun familieleden. De NUV
heeft zich voor de periode vanaf 2016 en
verder het volgende ten doel gesteld:
 
Saamhorigheid
Saamhorigheid werd in Libanon als een
groot goed ervaren en is de basis van
onze vereniging. De NUV ondersteunt dit
door ontmoetingsmomenten te organi
seren of te ondersteunen met faciliteiten.
SHARING MOMENTS! Lid zijn van onze
vereniging moet voelen als ‘thuis’
komen, verbonden met ‘toen en nu’. Het
‘wij-gevoel’ straalt trots uit, versterkt de
onderlinge band en heeft een duidelijke
en positieve uitstraling naar onze omge
ving. Het draagt bij aan de herkenning en
erkenning van UNIFIL als missie en ons
zelf als UNIFIL veteranen. Iedere vijf jaar
wordt door de NUV een grote landelijke
reünie georganiseerd.
 
Informatie en communicatie
Het is belangrijk om onze missie op de
kaart te houden en te bewaren voor de
toekomst. De NUV streeft naar een genu
anceerd beeld van de missie, haar vete
ranen en hun ervaringen. Goede contac
ten en samenwerking met de pers/me
dia, Defensie, ons eigen 44 Pantserinfan
teriebataljon RI JWF, organisaties voor
veteranen en bijv. militaire musea zijn
essentieel. Het verenigingsblad Dubbel
Vier verschijnt eens per drie maanden en
wordt breed gelezen! De vereniging
heeft een eigen website en is actief op
sociale media. Actueel nieuws over acti
viteiten, veteranendagen en veteranen
in het algemeen dragen bij aan verbon
denheid. Er is een factsheet ontwikkeld
met achtergrond en informatie over de
missie. De ambitie is om in de komende
jaren te zorgen voor een database met
gegevens, feiten/gebeurtenissen, na
menlijsten, kaarten, foto’s van posten en
materieel en mensen, etc.
 
Belangenbehartiging
Binnen de mogelijkheden die het be
stuur heeft, informeert de NUV instanties
zoals Defensie, de IGK (tevens belast met
veteranenzaken), de defensieombuds
man, politici, organisaties voor vetera
nen etc. en stelt als dat nodig is de speci
fieke omstandigheden van onze 

veteranen aan de orde. We willen luiste
ren naar dat wat er leeft en goede, func
tionele contacten hebben met onze
leden en alle betrokkenen. In de komen
de vijf jaar wil de NUV uitgroeien tot DE
belangenbehartiger van én voor alle
Unifillers.
 
Representatie
De NUV komt binnen haar mogelijkhe
den op voor de belangen van Unifillers.
Daarbij streven wij naar herkenning, er
kenning en waardering. Periodiek over
leg vindt plaats met het Ministerie van
Defensie, de Politiek, RI JWF, het Vetera
nen Platform (VP), het Nederlands Vete
raneninstituut (NLVI), De Basis, gelijkge
stemde veteranenorganisaties, het VFonds,
het Nederlands Instituut voor Militaire
Historie, etc.
 
Herdenken
De negen oud collega’s, wier namen op
het UNIFIL monument in Havelte staan,
hebben tijdens onze missie het hoogste
offer gebracht, hun leven. Unifillers heb
ben daar het diepste respect voor. Zij en
hun families/nabestaanden verdienen
voor altijd ons respect en onze aandacht.
Nabestaanden worden meer betrokken
bij activiteiten. Wij geven zichtbaar blijk
van respect door bij de jaarlijkse herden
kingen in Amsterdam, Loenen en bij het
Monument te Havelte als eenheid of de
legatie aanwezig te zijn. Betrokken, trots
en representatief! Unifillers worden in
toenemende mate gevraagd om te fun
geren als erewacht bij een uitvaart met
veteranen-eer van een overleden Unifil
ler.
 
Ondersteuning
Het Landelijk Zorgsysteem Veteranen
(LZV) kent een nuldelijnsondersteuning
component. Het VP is opgedragen de
nuldelijnsondersteuning uit te voeren en
voor de toekomst te verankeren. Nulde
lijnsondersteuning is steun dichtbij, Uni
fillers die dus andere Unifillers helpen. Op
de website van het VP en de Digitale
Sociale Kaart Veteranen www. https://
www.disk-veteranen.nl/ staat een over
zicht van de landelijke dekking van de
nuldelijnsondersteuners.
 
De activiteiten van de NUV worden
mede mogelijk gemaakt door een bij
drage van het vfonds.
 

Ereleden NUV
Louis Verhoeven 2013
Berry Diestelhof 2016
Hans van Lent 2016
Erik Kuiper 2023
 
Leden van Verdienste NUV
René Vroomman 2017
Henk Schoenmakers 2019
 
Bestuursleden NUV
Voorzitter: Ronald Bergkamp
voorzitter@unifilvereniging.nl
vice-voorzitter: Rob Deckers
Secretaris: vacature
secretaris@unifilvereniging.nl
Penningmeester en ledenadministratie:
Sjak Neelen
penningmeester@unifilvereniging.nl
Activiteiten/Logistiek: Joop Hoek
activiteiten@unifilvereniging.nl
 
Commissieleden NUV
Merchandise/verkoop: Berry Diestelhof
merchandising@unifilvereniging.nl
Redactie Dubbel Vier:
Ruud Vermaase en Roderick Brandse
redactie@unifilvereniging.nl
 
Commissie van Beroep
Fred Krijnen, Marvin Kuiper, Jan van Ha
len   cvb@unifilvereniging.nl
 
Webmasters unifilvereniging.nl
Pieter Mielen (ook Facebook), Bert  Lam
merts van Bueren
webmaster@unifilvereniging.nl
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Foto Ronald Bergkamp gemaakt door
Koen Bosschert
(Arkin Cliëntenraad Amsterdam)
 
Foto cover
Schietoefeningen Charly Cie medio 1980
Foto collectie Marco van Rossum

Ontmoeten, herinneren en het gesprek
Op Nationaal Ereveld Loenen liep ik op 4 mei na de kranslegging bij de graven van
de tijdens hun missie gevallen veteranen terug naar de hoofdingang voor het bijwo
nen van de formele herdenkingsplechtigheid. Naast mij liep in oud-DT een UNIFIL
veteraan die ik nog niet kende.
 
Ik stelde mij tijdens onze wandeling voor en vroeg hoe het met hem ging.  Nu ik ouder
word, antwoordde hij, lijkt het of ik emotioneler aan het worden ben. Dat antwoord
verraste me en in een soort van reflex vroeg ik hem of hij die emoties toeliet. In de
daaropvolgende 20 minuten heb ik niet eerder een gesprek met een voor mij op dat
moment onbekende persoon gehad, die zich zo kwetsbaar openstelde. Een gesprek
dat zoveel indruk op mij heeft gemaakt dat ik nu een paar maanden later de inhoud
daarvan nog steeds woordelijk kan herinneren.
 
Ik hoor het inmiddels vaker dat we nu ouder worden, we hoger in onze emotie komen
te zitten. Is dat erg, vraag ik mij nu tijdens het schrijven van deze introductie af. Ik
ben van mening van niet, zolang je daarover kan praten met je naasten of een colle
ga veteraan. Het is de functie van onze vereniging om dat platform te bieden zodat
die onderlinge gesprekken in een veilige omgeving kunnen plaatsvinden. Of het nu
is op een erebegraafplaats, tijdens de Vierdaagse of op een van de vele reünies van
de eenheden die in Libanon hebben gediend.
 
Het bestuur ziet het aantal reünies van kleinere eenheden die in Libanon hebben
gediend toenemen. Reünies die mede financieel mogelijk gemaakt kunnen worden
door het Veteranenplatform en Ministerie van Defensie. Het administratieve proces
van de subsidieverstrekking en loopt via de veteranen verengingen zo ook via de
NUV. Zie de website www.unifilvereniging.nl voor meer informatie hierover.
 

Eindhoven, Bunnik, Eindhoven
 
Ook de komende activiteiten van de NUV staan in het teken van ontmoeten, herin
neren en het gesprek. Op 14 oktober is een Libanonontmoetingsdag in De Treffer in
Eindhoven georganiseerd en daaropvolgend de viering van ons 25-jarig bestaan in
Bunnik op 14 januari 2024. In samenwerking met De Treffer zal in februari 2024 een
Libanonontmoetingsdag worden georganiseerd dat in het teken staat van de tiende
sterfdag van zanger/gitarist Michael Robinson, die voor velen van ons in Libanon
heeft opgetreden.
 
In het najaar 2024 staat de vijfjaarlijkse Reünie geprogrammeerd. De voorbereidingen
zijn hiervoor in volle gang en houd de website van de NUV in de gaten voor meer
informatie over deze bijeenkomst.
 
Het bestuur dankt bij deze Roderick Brandse en Ruud Vermaase voor het samenstel
len van deze uitgave van Dubbel Vier. In dit nummer lees je onder meer over de te
rugreis van 3 NEKAF UNIFIL voertuigen die vanuit Libanon in 1983 (na het terugtrek
ken van het bataljon) terugreden naar Nederland. Ook is een verslag te lezen van de
Sunset Mars die op 22 september is gelopen. De redactie wil graag een aantal nieuwe
rubrieken opstarten, want we zijn nieuwsgierig naar jouw verhaal. Schroom niet om
ook jouw verhaal te delen.
 
Veel initiatieven worden ondernomen om elkaar weer te zien en te ontmoeten. Helaas
rust de organisatie van dat alles op de schouders van een klein aantal personen.
Willen we onze ambities nog meer invulling geven, dan is versterking van het aantal
actieve leden echt noodzakelijk. Mocht je voor de vereniging het een en ander willen
betekenen, neem dan contact op met een van de bestuursleden.
 
Graag tot ziens op één van komende bijeenkomsten. 
Met blauwe groet,
Ronald Bergkamp, voorzitter
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5316 km ...
Deel 1: Naar Beiroet

In 1983 nam de Nederlandse regering het besluit om na de Israëlische inval in juni 1982, operatie Vrede voor Galilea, de
vredesmissie in Libanon te beëindigen. Onder internationale druk werd besloten om voorlopig nog een compagnies aan
te houden. Dutchbatt werd Dutchcoy.
 
De missie werd afgeschaald en dat had consequenties voor het wagenpark. De beste voertuigen werden in gebruik genomen
door Dutchcoy. Daar zaten geen Nekafs bij, want die maakten deel uit van het overtollig en afgeschreven materieel.. Handig,
zoals later zou blijken.

Per burgerauto of …
De kapiteins Aart Uittenboogaard en Leo Buurman kwamen op
het idee om met een op de kop getikte auto terug te reizen uit
Libanon. Ze hadden hiervoor een Amerikaanse oldtimer die
vaak als taxi werd gebruikt in Libanon op het oog, maar dat
lukte niet. De eigenaren bleken er te zeer aan gehecht. Nu
waren er in Zuid-Libanon meer oudere auto’s in gebruik. Te
genover post 7.8, commandopost Paost, stond een huis met
een gezin waarbij een blauwe Mercedes 190 uit de jaren 60
stond die in goede staat leek. De eigenaar had voor de oorlog
een baan in Tyr. Naar verluidt was hij een functionaris bij de
politie. Hij ging erg zorgvuldig om met zijn auto om en gebruik
te hem dagelijks. Geen optie voor Aart en Leo dus
 

3 volledig gerenoveerde Nekafs opgesteld voor vertrek met Libanese vlaggen tussen de motorkap. Collectie Leo Buurman

… toch maar met de Nekaf
Toen kregen zij het idee om uit het overtollige materieel zo
mogelijk 3 Nekafs op te kopen om daar één goed en compleet
exemplaar van te maken met behulp van de beschikbare reser
ve-onderdelen. Er was echter een klein probleem: alle Nekafs
waren na een inschrijving verkocht aan een Libanese hande
laar. Na een goed gesprek en een oorlam whisky was er over
eenstemming bereikt: de drie Nekafs werden verkocht aan Aart
en Leo. Ook mochten zij de onderdelen van de overige Nekafs
gebruiken. Hierdoor was het meteen ook mogelijk om de
planning van de takelauto’s aan te passen en de Libanese
handelaar te ondersteunen bij het verplaatsen van de Nekafs
naar Beiroet. 
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Werkpaard
 
De Nekaf was het werkpaard in Libanon die voor elke denkba
re rit werd ingezet, ongeacht het terrein of de bestemming.
Daarmee deed de wagen zijn beroemde voorganger eer aan.
De Nekaf is gebaseerd op de oorspronkelijke Jeep, naar het
ontwerp van Willys. In de Tweede Wereldoorlog is de Jeep ook
op veel fronten (letterlijk) ingezet. De terreinomstandigheden
in Libanon zijn uiteraard anders dan in Nederland. Het wagen
park sleet er veel sneller. De levensduur van de vaak toch al
oude voertuigen werd door het intensieve gebruik flink bekort. 
 
Er was dus een flinke renovatie nodig van de voertuigen. Leo:
“Je kon meer spreken van een schroothoop reorganisatiepro
ject. Vanaf het chassis bouwden we 2 voertuigen op. Daarbij
maakten wij grif gebruik gemaakt van verschillende ‘donor’-
voertuigen. In een van de Nekafs werd een nieuwe motor ge
plaatst. Inmiddels had de gedachte post gevat om met 2
voertuigen te gaan en 2 man extra mee te nemen. Maar wie
zouden dat moeten zijn?”

 

De eerste twee Nekaf’s werden opgebouwd vanaf chassis. Collec
tie Leo Buurman

Tolk en monteur, twee keer…
 

Kapitein Ferdinand Smit, arabist, archeoloog, verbonden aan
de Universiteit van Amsterdam, maar bovenal Unifiller, was één
van de tolken die intensief samenwerkte met Leo. Hij was, na
tuurlijk, geïnteresseerd. En hij was zeer geschikt om deel uit te
maken van deze missie. Leo vroeg aan de monteurs of er vrij
willigers waren voor de laatste plek. Korporaal Wijnand van de
Ree, chauffeur op een takelwagen en uitstekend opgeleid om
te kunnen sleutelen, stak zijn hand op. Hiermee waren de
manschappen ‘gerekruteerd’ en de voertuigen bijna gereed.
De missie kon van start!
 
Het opknappen van de twee Nekafs ging zo voorspoedig, dat
ook het derde voertuig werd aangepakt. En tja, als die dan ook
af is en inzetbaar… Leo: “Ja, dan zoek je er nog twee man bij.
“Kapitein-tolk Thomas Milo en korporaal Jan de Kuiper, collega
van Wijnand van de Ree op de takelwagen, waren beschikbaar
en zeer gemotiveerd. Thomas Milo had als student meerdere
keren verschillende landen in de regio bezocht en hij sprak alle
talen van de landen die zouden worden doorkruist. Wel zo
handig onderweg” 

Later zou Thomas zijn medewerking verlenen aan een boek van
Eildert Mulder: ‘Pratend voorwaarts. Een Nederlandse militaire
tolk in Libanon.’ 

 

 
Het tweede exemplaar kan nog voorzien worden van een nieuwe
motor. Collectie Wijnand van de Ree
 

Papierwerk
Het laatste papierwerk werd op orde gemaakt met medewer
king en inzet van de KMAR. Drie tijdelijke kentekens werden op
naam gesteld: Z 47 31, Aart Uittenboogaard, Z 47 32, Leo
Buurman en Z 47 33 voor Ferdinand Smit. In Nederland werd
de verzekering geregeld van de voertuigen.
 
Toen de moeder van korporaal Jan de Kuiper haar handteke
ning zette op de verzekeringspapieren voor haar zoon, vertel
de de medewerkster aan de balie dat het moeilijk zou worden,
want de reis ging door ‘drie landen waar het oorlog is.’ Feitelijk
onjuist, en zeker niet direct geruststellend om te horen als
moeder. Was nu alles geregeld? Nee, er was nog één kleinig
heidje: voor zo’n reis is toestemming nodig. Dat lukte ook, en
wel op het hoogste niveau; de bevelhebber landstrijdkrachten
luitenant-generaal Roos gaf persoonlijk zijn goedkeuring.
 
Natuurlijk was het Rijk niet aansprakelijk voor kosten, onkosten
of vergoedingen van welke aard dan ook. Tja, zo gaan die
dingen in Nederland..
 
Slapen tussen in carré opgestelde voertuigen. Collectie Thomas
Milo
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Al snel had de Z 47 33 de eerste lekke band. En kort daarop volgde een tweede bij een andere Nekaf. Hulpvaardige Libanezen hadden de banden veel
te hard opgepomp...
 
Collectie Leo Buurman

Nou ja, dan gaan we maar…
 
 
Op 21 oktober vertrokken de drie Nekaf’s, een dag na het ver
trek van het 571 man sterke UNIFIL-detachement. Dutchcoy
was de nieuwe werkelijkheid, Dutchbatt was verleden tijd..
Beide tolken reden samen in de Z 47 33, Leo Buurman door
gaans met Jan de Kuijper in de Z 47 32 en Aart Uittenboogaard
meestal met Wijnand van de Ree in de Z 47 31. De monteurs
wisselden af en toe van voertuig.
 
De kleine colonne was net onderweg, of de eerste klapband
deed zich al voor. Even latere herhaalde zich dit bij een ander
voertuig. Hulpvaardige Libanezen hadden de banden van de
jeeps te hard opgeblazen. De gemiddelde snelheid was zo’n 75
kilometer per uur, anders was het olieverbruik veel te hoog en
de herrie bovendien niet te harden.
 
Langs de zwaar gebombardeerde kustweg volgde het ene na
het andere controlepunt van de diverse milities. Vanaf Beiroet
was er begeleiding geregeld door de Nederlandse ambassade.
Majoor-voorlichter Jos de Waard van Dutchbatt, reed in een
auto voor hen uit. Als de situatie in Libanon al gespannen was,
dan gold dat zeker in en rond Beiroet, waar met regelmaat
vuurgevechten plaatsvonden. 
 
 
Lees in het volgende nummer hoe de tocht verder gaat! 

 
Brothers in Arms. Links kapitein Leo Buurman, rechts kapitein Aart
Uittenboogaard. Collectie Leo Buurman
 
Tekst: Roderick Brandse

Bron: De Nekaf-expres - In colobbe terug uit Libanon van Casper van
Bruggen.
 
Casper was conservator voertuigen/contemporaine van het Legermuse
um in Delft en is momenteel  Senior Beeldspecialist fotografie bij het 
Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH
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Viaduct vernoemd
Het viaduct over de A44 in Sassenheim wordt vernoemd naar
UNIFIL soldaat Kees van Rijn. Deze vernoeming is onderdeel
van een landelijk plan van Rijkswaterstaat om ’infrastructurele
kunstwerken’ te vernoemen naar omgekomen militairen.
 
Kees van Rijn werd geboren in Haarlem, woonde in Hillegom,
en kwam 21 oktober 1979 op 19 jarige leeftijd om tijdens zijn
missie in Libanon. Kees was telexist bij het verbindingspeloton
van het bataljon. Het viaduct in Sassenheim is het dichtstbij
zijnde viaduct dat beschikbaar is voor een vernoeming.

Herdenking 30 november 2023

 
Donderdag 30 november 2023 is er een herdenkingsbijeen
komst van 13:30 tot 15:30 uur in het gemeentehuis van Hille
gom. Oude maten van Kees en andere Unifillers kunnen aan
wezig zijn. Aanmelden via secretaris@unifilvereniging.nl.
 
In het komende nummer van Dubbel Vier zullen we meer
aandacht besteden aan een ander viaduct bij Ridderkerk dat
vernoemd is aan sergeant Philip de Koning. © Foto Cyclomedia

Monuta team bijzondere uitvaarten

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op 055 - 527 42 77.

Kijk ook op www.monuta.nl/veteranen

“ Erkenning en waardering staan 
voorop bij onze dienstverlening”
Veteranen hebben een bijzondere status in Nederland. Monuta wil graag iets 

terug doen voor die mensen die zich hebben ingezet in dienst van de vrede. Daarom 

ont wikkelden we de Monuta Veteranenuitvaart. Om recht te doen aan het bijzondere 

verleden van veteranen. Een veteranenuitvaart is een uitvaart met bijzondere elementen 

die te maken hebben met het verleden als veteraan. Het team bijzondere uitvaarten van 

Monuta heeft alle kennis in huis om een veteranenuitvaart te verzorgen. De teamleden 

zijn bekend met verschillende protocollen, ceremonieel en onderscheidingen.
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Nieuwe rubrieken
 
In 2024 willen we als nieuwe redactie van onze vertrouwde
Dubbel Vier met rubrieken beginnen om zo gemakkelijker
onze verhalen met elkaar te delen. Over herinneringen en
onderwerpen die we gezamenlijk hebben. En om te voor
komen dat elke DV weer louter gevuld wordt met verslagen
van evenementen die elk jaar weer opnieuw plaatsvinden.
Overigens blijft daar wel ruimte voor!
 
We roepen leden op om mee te werken aan de volgende
ideeën:
 
Veteranen Hulde
 
Heb jij iets op vertoon van je pas meegemaakt of veteranen
status? Voorzitter Ronald Bergkamp schreef in zijn voorwoord
van het vorige nummer over het eerbetoon dat hij in Amerika
op de militaire begraafplaats Arlington ten deel viel. Heb jij ook
zoiets meegemaakt? Of dat je op vertoon van je pas ergens
kwam wat een bijzonder verhaal opleverde?
 
Horen, lezen, zien
 
Heb je je herinneringen in muziek, boeken, films of landschap
pen? Welke muziek doet je telkens weer terugkeren naar Liba
non. Is er een boek of een tekst die je altijd blijft herinneren. Of
iets wat je ziet? Dat hoeft niet een film te zijn, maar kan ook een
beeld dat je kreeg van een landschap op vakantie ver weg of
dichtbij. Wellicht je reuk...

Musea, herdenkingsbeelden

Door Nederland heen zijn er diverse musea en herdenkings
monumenten waar je als Libanonveteraan meer dan andere
mensen door wordt geraakt. Of wellicht ergens anders in de
wereld. Vertel er je verhaal bij. Waarom is het voor jou zo spe
ciaal en laat het je terugkeren naar Libanon.
 
Oekraïne, Gaza, ...
 
Het kan niet anders dat je de media over de oorlog in Oekraïne
op een andere manier volgt dan de gemiddelde mens. Of de
oplaaiende strijd rondom de Gazastrook. Is er een moment
geweest, een gebeurtenis, een beeld dat je raakt. Misschien
ben je er actief mee bezig als vrijwilliger. Wat is je link met
Libanon?
 
Reageren
 
Met de redactie hebben we een lange lijst van mogelijke on
derwerpen gemaakt, maar met bovenstaande invalshoeken
willen we in 2024 een begin maken. Heb je idee of een tip? Laat
het ook weten! 
 
Wil je een verhaal vertellen? Stuur een mail. Dan gaan we samen
er een mooi artikel van maken.
 
Roderick Brandse en Ruud Vermaase, redactie Dubbel Vier:
redactie@unifilvereniging.nl
Wat las jij in Libanon? Welk cassettebandje staat je nog bij? Foto
privécollectie John van Naamen

We zijn op zoek naar jouw verhaal
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Vuurlinie
Film van Roel Reiné
In Vuurlinie wordt getoond hoe Marco Kroon zijn team leidt
tijdens een missie in Afghanistan. Voor de moedige acties
van het team krijgt Kroon de prestigieuze Militaire Willems-
Orde. Echter, na deze erkenning gaat het bergafwaarts met
hem. Als de majoor terug is in Nederland komt hij meer
maals in aanraking met Justitie, op verdenking van drugs
handel en wildplassen.

 
Daarnaast kampt de militair met persoonlijke trauma's die hij niet met zijn partner
Mirjam kan delen. Overal wordt over hem geoordeeld, zowel in de pers als op straat.
Terwijl hij in een emotionele wervelstorm terechtkomt, gaat hij op zoek naar recht
vaardiging, wat wellicht zijn zwaarste uitdaging ooit wordt.
 
Te zien in de bioscopen in Nederland

Veteranen
Paul de Graaff
In Veteranen geeft fotograaf Paul de Graaff meer dan 100
(oud)militairen een gezicht. Ze dienden in landen als Afgha
nistan, Libanon, Bosnië of Kosovo. De indringende portret
foto’s spreken boekdelen en hun openhartige verhalen
gaan soms over nare herinneringen.  Maar ook getuigen ze
van warme contacten met de lokale bevolking en de on
voorwaardelijke vriendschap en kameraadschap tussen
militairen onderling.

 
Veel veteranen zijn trots op wat zij hebben gedaan en de meesten beschouwen de
ervaringen opgedaan tijdens hun missie als een verrijking. Maar sommigen hebben
het er nog steeds moeilijk mee en denken geregeld terug aan een heftige tijd. In het
boek komen meerdere Libanon veteranen aan bod, waaronder ook Generaal bd Peter
van Uhm
 
Meer informatie en bestellen: wwww.2010uitgevers.nl
ISBN 978-94-90951-68-9 € 35,00 (€ 25,00 met veteranenpas) 

Lezen en kijken Reünies
 
Reünie DIC-1 UNIFIL
Het is inmiddels 40 jaar geleden dat wij
in november 1983 vertrokken voor onze
missie in Libanon. Een mooie gelegen
heid om hierbij stil te staan tijdens onze
5 jaarlijkse reünie, welke wij met de steun
van het VI weer kunnen organiseren dit
jaar.
 
Plaats: Bernard Kazerne Amersfoort
Datum: Zaterdag 18 november 2023
Vragen en aanmelden: Evert van Veldhui
zen (evertvv@gmail.com)
 
Reünie Lichting 82-5 A-Cie UNIFIL
Zaterdag 21 oktober namen we afscheid
van elkaar op legerplaats Crailo. We zoe
ken de jongens die gediend hebben
onder Peter van Uhm tussen 23 maart en
20 oktober 1983 in Libanon.
 
Plaats: Johan Willem Friso Kazerne Assen
Datum: Zaterdag 21 oktober 2023
Vragen en aanmelden: Reüniecommissie
(1983libanon@gmail.com)
 
Libanon Ontmoetingsdag
Voor (alle) UNIFIL veteranen. Contactper
soon Joop Hoek activiteiten@unifilvere
niging.nl en Rob Deckers. 
 
Plaats: De Treffer, Veteranen Ontmoeting
Centrum, Smitsstraat 17, 5611 HM Eind
hoven
Datum: Zaterdag 14 oktober 2023
 
Reünie Verkenningspeloton & Stafwacht
Contactpersoon Henk van Erp.
 
Plaats: UNIFIL Museum, Vlietskade 1501,
4241 WH Arkel.
Datum: Zaterdag 14 oktober 2023 vanaf
16.00 uur

Foto's en tekst Reunie Baarn en Soest
Roderick Brandse
 
Op de foto's is te zien:
Een 80 jaar oude Ambulance, moderne
voertuigen en.... The Andrew Sisters wer
den uit de oude doos gehaald! 
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Zaterdag 23 september 2023 vond in
Baarn de lokale veteranendag plaats.
De dag werd georganiseerd door de
Stichting Baarnse Veteranen die 10
jaar bestaat, in samenwerking met
gemeente Baarn. Vanwege het jubile
um waren deze dag ook veteranen uit
de buurgemeente Soest uitgenodigd.
 
De dag werd gehouden in de Pekingtuin
waar vanaf 11.00 uur veteranen en hun
partners konden inlopen. Roderick
Brandse, inwoner van Soest en Unifiller
was erbij.
 

Plaats in de
samenleving
 
Beide burgemeesters waren aanwezig:
Mark Röel (Baarn en Rob Metz (Soest). In
korte speeches benadrukten zij het be
lang van de inzet van veteranen en hun
plaats in de samenleving. Dat heeft alles
met erkenning te maken. Zij dankten de
veteranen én hun partners voor de aan
wezigheid en voor hun inzet. De toe
spraak werd beëindigd met een minuut
stilte voor de gevallenen. Sommige vete
ranen gingen, bewust of onbewust, in de
houding staan.
 

Static Show “Die
auto is ouder dan
mijn opa”
 
De Landmacht (NL/BE Transportbast)
was aanwezig met een opstelling van
enkele huidige defensievoertuigen. Ook
was er een circa tachtig jaar oude leger
ambulance. Er liepen enkele kinderen
omheen die dat niet konden bevatten: ”
Die auto is ouder dan opa!”
 
Ik sprak met een adjudant en een soldaat
over de huidige uitrusting. Die is van een
technisch doorontwikkeld niveau. Ik
constateerde dat er veel is veranderd
sinds mijn opkomst in lichting 81-6. Ge
lukkig. De moderne voertuigen stonden
op het terrein zonder kenteken. Ook de
adjudant en de soldaat droegen geen
naambordjes of iets dergelijks. De adju
dant legde uit: “Tegenwoordig is het
noodzakelijk dat we niet identificeerbaar
zijn”.

Veteranen dansen niet…
 
De ‘Andrew Sisters’ zongen enkele liedjes tot groot vermaak van allen. De aanwezige
veteranen en partners vonden dit erg leuk, maar er werd niet gedanst. Helaas. Ook
was er een uitstekende lunch verzorgd. Een goed georganiseerde lokale veteranen
dag. Alle dank aan de Stichting Baarnse Veteranen en de betrokken gemeenten.

Veteranendag 2023 Baarn en Soest
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'Over die foto maak ik me nog steeds kwaad'
Verdraaide media - Rubriek over UNIFIL in de media (en was
die publiciteit nu juist of niet?)

Zijn verloofde indertijd plakte een dik boek vol met louter krantenberichten over Libanon. Samen bladeren we er
doorheen. Elk knipsel met een eigen verhaal, niet zelden becommentarieerd met een ‘klopt niets van’. Maar dat de al
lereerste lichting veel te verduren heeft gekregen maken al die knipsels duidelijk. “We hebben niet over ons heen laten
lopen,” zegt Ruud Zwiers. Ik realiseer mij dat we zijn lichting dankbaar mogen zijn waardoor wij het rustiger hadden.
“De Falango’s en Israëli hadden binnen een paar maanden door dat er met ons Hollanders niet te dollen was.”

Ruud Zwiers (65 jaar) maakte deel uit van de allereerste opera
tionele lichting van maart tot en met augustus in 1979. Hij
bemande als dienstplichtig sergeant post 7-17 in het Charly
gebied. Slechts Nederlandse kwartiermakers waren zijn lich
ting vooraf gegaan toen de Fransen de wapens neerlegden.
Voor mij een bijzondere ontmoeting omdat ik een jaar later
vanaf maart 1980 precies op diezelfde post mijn missie deed.
“Die Fransen hadden er een goor zooitje van gemaakt. De rat
ten liepen er met tientallen rond.”
 
Ruud, leg je woede nog eens uit over die ene foto uit
1979…
 
“Het was een foto in de Telegraaf of AD van Unifillers die in
zwembroek op het strand lagen naast de YP. Wat er niet bij was
vermeld dat deze mannen de hele dagen zandzakken hadden
gevuld en gesjouwd om op diverse posten te worden gebruikt.
Er waren toen nog geen douches op de posten, dus een duik
in de zee was wel zo efficiënt en dik verdiend. Ja daar kan ik mij
nog steeds over opwinden. En zo zijn er nog meer berichten
die of niet waren gebeurd of zwaar werden overdreven.”
 
Hoe kom je aan al die krantenberichten? En wat
doet dat met je als je er weer doorheen bladert?
 
“Indertijd mijn verloofde, ik ben nog steeds met haar getrouwd,
verzamelde al het nieuws. Artikelen uit het Deventer Dagblad
en Nieuwsblad van het Noorden. Bij veel van die berichten kan
ik meteen de situatie voor de geest halen hoe ik het zelf heb
ondergaan daar.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deze 2 berichten zijn volgens Ruud niet gebeurd.
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Kijk deze berichten over mortierbeschietingen rondom Al
Mansouri. Ik weet nog hoe ik tegen iedereen schreeuwde dat
ze plat op de grond moesten liggen, achter de borstweringen
zitten. Er explodeerde een 155 mm granaat in de boomgaard
vlakbij en toen het daarna stil bleef, meldde ik dat alles veilig
was. Een kapitein tolk die op de post op bezoek was, kroop
overeind en begon mij uit te schelden. ‘Hoe haal je het in je
stomme hersens om rechtop te blijven zitten!!!’ Waarschijnlijk
was ik zo bezig met te checken of iedereen in dekking lag, dat
ik zelf overeind was blijven zitten. Toen ik me dat realiseerde
en van schrik een sigaret wilde opsteken lukte dat niet, zo tril
den mijn handen. Dat moest iemand anders voor mij doen.”

Heftig. Ik zie hier artikel over een opstand van de
bevolking in het dorp?
 
“Dat zijn van die berichten waarbij ik denk ‘waar komen die in
hemelsnaam vandaan?’ We hadden elke week een bespreking
met het peloton en daarbij zou dit ongetwijfeld zijn besproken.
Zo ook dit stukje geschreven door de VVDM waarbij ze beweren
dat er beschadigingen in het dorp zijn aangericht tijdens
schietoefeningen. Klopt dus niet want we schoten in de Wadi
op stenen. Maar dan wel met alle denkbare munitie en wapens.
Blijkbaar maakte dit wel enorme indruk op de zuiderburen, het
is daarna nog weken stil geweest. Ze wisten nu wat voor een
vuurkracht we hadden. En kijk hier. Een kop dat er een dode is
gevallen met meerdere gewonden. Het klopt gewoon niet."

Het thuisfront leest dit allemaal en maakt zich enor
me zorgen natuurlijk...
 
“Zeg dat wel. De post duurde soms een paar weken. Pas dan
was mijn verloofde gerust.”

Ruud kijkt mij schuin aan, laat een zenuwachtig lachje horen,
bladert verder begint weer te vertellen. We zitten in de lobby van
het Van der Valk Restaurant in Apeldoorn waar hij woont. Onze
koffie wordt koud....
 
We kunnen hier gelukkig om lachen, maar het ging
ook meerdere keren mis in jouw tijd…
 
“Die bovenposten op de grens met Israël hadden het loodzwaar
in die beginperiode. De stress bij die mannen was enorm en is
Hans van Putten fataal geworden. Om de post ook ’s nacht te
beveiligen werden in de struikeldraden ook handgranaten
scherp gesteld. Hans was daarmee bezig, schrok van een slang,
en verloor daarbij zijn handen. Hans en ik waren een paar weken
daarvoor op verlof geweest in Tel Aviv en hadden ons uitste
kend vermaakt. En op 4 mei, we hadden net ons appel met 2
minuten stilte achter de rug toen we hoorden dat Siebe
Boonstra was overleden. Siebe was een korporaal bij de mor
tieren van Alfa. Een noodlottig ongeval bij het ontgrendelen
van wapens.”

"Overdreven, het waren 4 granaten, geen 40."
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Een ober in smoking onderbreekt ons gesprek en vraagt of alles in
orde is. We drinken snel onze koude kopjes koffie op en bestellen
nieuwe. Opvallend is dat we beide met de rug naar de muur zitten
met zicht over de hele ruimte en op de deur. Een veteranentik?
 
Als eerste lichting moest er nog een hoop georgani
seerd en opgeknapt worden
 
“Zeg dat wel. Het eten was zeer omslachtig georganiseerd. Het
ging eerst naar Haris, een dag later verdeeld en naar de keuken
van de C Cie gestuurd. De volgende dag klaargemaakt en ter
consumptie verdeeld over de posten. Het duurde 3 dagen
voordat het bij ons op de post was. Bij die hitte was dat niet erg
hygiënisch.
 
De bemanning van de veldkeuken heeft op enig moment in
gegrepen. Ze hebben een voertuig dwars over de kustweg
gezet op het moment dat het konvooi naar Haris langskwam.
De SM van de keukengroep heeft toen aangegeven ‘Alles voor
de Charly uitladen!’, zo geschiede en kregen we “dagvers” eten.
Dat zorgde voor relletjes, maar ze zagen snel in dat dat beter
was. En van af dat moment was dat regel en werd voor de
Charly ook met vers voedsel gekookt.”
 
“De post 7.17 hebben we helemaal schoongemaakt, rat vrij
gemaakt en opgeknapt. De Fransen zaten blijkbaar op 2
stoeltjes langs de weg. Er was geen roadblock, geen shelter,
geen douche. De dagvergoedingen werden opgekrikt. Als ik
dit artikel zie met de kop dat UNIFIL soldaten ontevreden waren
dan kan ik wel zeggen dat dat klopt.”
 
Een jaar later had mijn lichting daar veel gemak van.
Naast al dat geklus moesten er ook patrouilles wor
den gelopen?
 
“In de middag liepen we een ‘thee’ patrouille door delen van
het dorp El Mansouri. We liepen de echte patrouilles vanaf
zonsondergang tot ca 02.00 uur. Later zouden infiltranten toch
niet door ons gebied komen omdat ze dan niet voor daglicht
bij de Israëlische grens zouden arriveren. Wij bestreken met 15,
later 14 man, het hele gedeelte van het gebied.
 
Deels overlapte dit het gebied wat vanuit 7.17B werd gecon
troleerd. Dat was niet handig en toen is 7.17B verhuisd naar de
nieuwe post 7.22. Daar is vanaf het begin de huisvesting via
prefabs geregeld.

Hier heeft heel het 3e peleton aan mee gewerkt. Vanaf dat
moment deden zij het noordelijke deel en wij van 7-17 de
zuidelijke area.” Verder waren 7.1 en ook 7.1A posten van het
3e peleton.
 
Voor de zoveelste keer laat ik mij bewonderend horen. Een jaar
later bemanden we 7-17, 7-17A (alleen in de avond) én 7-22 met
een compleet peloton. En deden wat 7.22 en Ruud met zijn kleine
groepje deden. Ik voel me bijna verwend.
 
Waarom wilde je naar Libanon?
 
“Willen? Ik ben aangewezen vrijwilliger. Ik moest, maar niet
tegen mijn zin hoor. Tijdens de opleiding hoorde ik dat ik naar
Arnhem zou gaan, maar op het laatste moment werd dat bij
het 43e in Assen. Na de oefening “entree nous” kregen wij van
de Alpha van het 43 te horen dat wij aan het 44e als Charly
toegevoegd weren om deel te nemen aan Unifil. Dat ik het niet
erg vond kwam omdat we hier in Nederland bijna geen bal
doen, af toe een oefening en veel poetsen en wachten. Omdat
ik dacht dat een vredesmissie in ieder geval actiever zou zijn,
had ik er geen moeite mee.
 

Je bent 21 en hebt normaal een groep van 9 personen aan te
sturen. Echter in Libanon werd dat na de aanvulling de nood
zakelijke 14. Een van de soldaten werd door de arts naar Neder
land gestuurd ivm met een oor probleem, hij mocht niet meer
terug. Mijn MAG-schutter, die speciaal had bijgetekend voor 4
maanden, ging eerder terug. Hierdoor eindigden we met 14
personen in totaal, ook de luit sliep bij ons op de post. Ik heb
ook op 7.1A gezeten op de momenten dat de sergeant aldaar
op verlof ging.
 
Tot slot, hoe is het je na je missie vergaan
 
“Voor ik in dienst ging had ik het plan om Leraar Economie 1
en2 te worden. Maar terug uit Libanon waren de opleidingen
al begonnen. Een jaar wachten was geen optie. Ik ben toe via
het arbeidsbureau bij het RijsComputerCentrum begonnen als
Cobol programmeur (progra watte?). Dit bleek toch een goede
keuze. Na bij diverse software houses gewerkt te hebben, ben
ik nu IT architect bij de belastingdienst, en op weg naar mijn
pensioen hou ik mij nu vooral bezig met opleidingen.”
 
“Ik kijk tevreden terug op mijn missie. Wat voldoening gaf is
dat er in het dorp voor het eerst in jaren weer een bruiloft was.
Zichtbaar kwam het leven weer op gang daar. 20 oktober ga ik
weer naartoe.”
 
Interview Ruud Vermaase
Foto's en krantenknipsels uit collectie Ruud Zwiers

Doe mee met 'VERDRAAIDE
MEDIA'
Heb jij soortgelijke ervaringen als Ruud Zwiers? Was er iets
in de media waar je op terug wil komen, of juist verder wil
vertellen? Laat het ons weten. Stuur een mail naar redac
tie@unifilvereniging.nl
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Dienstplichtig Sergeant Ruud Zwiers op Post 7-17 Charly Cie in 1979
en nu, als bijna gepensioneerde IT-architect bij de belastingdienst. Helaas
is de post onlangs afgebroken (zie boven) 
Helaas hebben we de bewuste foto op het strand niet kunnen vinden. Als
iemand die wel weet te vinden, zijn we daar benieuwd naar.

Laatste tastbare herinnering aan Libanon gesloopt
Post 7-17 bij Al Mansouri was de enige Nederlandse post in het Charly gebied die nog overeind stond. Als een soort laatste nog
tastbare herinnering aan de Nederlandse inbreng aan UNIFIL. Nu is hij echter gesloopt. Er waren nog ideeën om de post in bezit
te krijgen, hem op te knappen en er een museumpje van te maken om dit vervolgens aan de bevolking te schenken. Maar
voordat dit tot uitvoering kon komen was de post alsnog gesloopt.
Foto uit collectie GP de Vries. Post 7-17 in maart 1980
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Sunset March - 22 september jaarlijkse UNFIL editie

Miezer
 
Het is vrijdagavond 22 september
2023 en een miezerige regenbui trekt
over Nijmegen. De Nederlandse UNI
FIL Vereniging loopt vanavond zijn
jaarlijkse Sunset March.
 
Helaas zijn er maar 4 Unifillers aanwezig
bij deze traditionele mars, maar we kon
den ons verheugen op het aansluiten van
de 11e Herstelcompagnie uit Schaarsber
gen. Zij werden eerder die dag in hartje
Nijmegen beëdigd en wilden graag aan
sluitend meelopen met onze vereniging..
 

Waal Crossing
 
Zelfs aanwezige familieleden liepen mee
waardoor het een respectabele groep
werd. Gelukkig hield het op met regenen
en konden we genieten van de over
steek. Na de ca. 20 minuten durende mars
stelden de militairen zich op voor het
monument en de familie werd gevraagd
links en rechts van het monument plaats
te nemen. Na de uitleg van de 'Waal
Crossing' (zie uitleg volgende pagina)
door een lid van Team 31 (verantwoorde
lijk voor de dagelijkse mars) plaatste de
commandant van het 11de het geheel in
de houding.
 

Taptoe
 
Namens de 11e Herstelcompagnie werd
er door het oudste en jongste lid een
krans gelegd voor het monument. Het
geheel bracht de militaire eregroet en
vervolgens werd de Taptoe geblazen en
2 minuten stilte in acht genomen.
 
Terugkijkend hebben we  een een mooie,
betekenisvolle Sunset March gelopen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekst en foto's Bert Lammerts van Bueren
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De Sunset March is een dagelijks eerbetoon aan de geallieerde
militairen op de nieuwe stadsbrug van Nijmegen; de Over
steek. Vlakbij het deel van de Waal waar op 20 september 1944
de Amerikaanse militairen zijn overgestoken. De verlichting
van deze nieuwe brug is heel speciaal en speelt een belangrij
ke rol bij de herdenking. Er staan 48 paren lichtmasten op de
brug. Rond het tijdstip van zonsondergang worden deze
lichtmasten, paar voor paar, na elkaar ontstoken in het tempo
van een trage mars. Iedere avond, als het eerste paar lichtmas
ten wordt ontstoken, loopt een veteraan de Sunset March mee
in het tempo waarin de lichten aangaan.
 
Met dit initiatief willen de veteranen niet alleen herdenken welk
offer de Amerikaanse militairen hier ver van huis hebben ge
bracht voor de vrijheid van het Nederlandse volk. Zij willen
hiermee vooral ook een zichtbare brug slaan naar alle vetera
nen die in missies over de hele wereld hebben bijgedragen en
nog steeds bijdragen aan vrede en vrijheid.

Na het einde van de Tweede Wereldoorlog was er behoefte om
de bevrijders te eren en de gesneuvelden te herdenken. In
september 1945, één jaar na de bevrijding van Nijmegen, vond
de eerste lokale herdenking hiervan plaats. In aanwezigheid
van o.a. de commandant van de 82e Airborne Division, gene
raal James Gavin, werd deze plechtige ceremonie gehouden.
 
Nadien vond er jaarlijks een herdenking plaats, waarbij ook
telkens de heroïsche Waaloversteek van 20 september 1944
werd herdacht. Tijdens deze zogenaamde “Waalcrossing”, die
onderdeel was van de operatie Market Garden, zijn 48 gealli
eerde militairen omgekomen toen zij de Waal overgestoken.
Nadat in 1984 een monument ter nagedachtenis van deze
Waaloversteek werd onthuld, vond de herdenking hiervan
jaarlijks plaats bij dit monument.
 
Vanaf 2014 wordt de Waaloversteek daarbij dagelijks herdacht
in de vorm van de Sunset March.

Wat is de Sunset March?

14 januari 2024 Reünie 25 jaar
NUV
Op 14 januari 2024 vieren we met (alle) UNIFIL veteranen in
De Landgoederij Camminghalaan 30, 3981 GH Bunnik het
25 jarig bestaan van de Nederlandse UNIFIL Vereniging.
Contact: Joop Hoek en Rob Deckers
activiteiten@unifilvereniging.nl
Meer detalils volgen!
Zie ook andere reunies op pag. 10 in deze Dubbel Vier.

Vertel jouw verhaal in Dubbel
Vier
Heb jij herinneringen aan bepaalde muziek? Bij een film of
een boek? Tijdens een bezoek aan een museum? Wanneer
en waarom denk je dan terug aan jouw tijd in Libanon? Laat
het ons weten en dan helpen wij jouw verhaal te vertellen
met een artikel in Dubbel Vier. Zie ook pag. 9 van deze
Dubbel Vier.
Stuur je idee naar: redactie@unifilvereniging.nl
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Generaals buiten dienst Peter van Uhm en Mart de Kruif gaan
dit najaar met Veldheren Live het theater in. Dichter bij de
frontlinie kom je niet!!!
 
In dit allereerste militaire theatercollege geven krijg je een
unieke kijk in de huidige stand van zaken aan de frontlinie. On
der leiding van journalist Jos de Groot gaan ze dieper in op wat
oorlog betekent en delen ze hun kennis en ervaring.

Wie beter dan twee van de bekendste generaals b.d van ons
land kunnen ons helpen aan antwoorden in deze onzekere tijd.
Wat kunnen we leren van de geschiedenis van oorlogen in het
hedendaagse conflict? Hoe is het met het leger in Europa ge
steld? En wat als ons land vandaag zou worden aangevallen?
 
 
Bekijk de speellijst op cortimedia.nl/live
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Vacature Webmaster (vrijwillig)
 
De Nederlandse UNIFIL Vereniging zoekt voor de versterking van haar ondersteunende organisatie een webmaster

Als webmaster van de website van de Nederlandse UNIFIL Vereniging draag je zorg voor het tijdig en correct plaatsen van in
formatie op één van de informatiekanalen van de vereniging en het technisch beheer van de website. Je maakt onderdeel uit
van een team van meerdere leden dat gezamenlijk de communicatie van de vereniging verzorgt. De communicatie lijnen van
de vereniging zijn de website, facebook en het verenigingsblad DubbelVier. 
 
De webmaster is verantwoordelijk voor: 
• Het correct plaatsen van informatie op de website dat op verzoek van of door het bestuur wordt aangereikt
• Het beheren en toewijzen van e-mail accounts 
• Het beheer en onderhoud van de website als technisch en functioneel beheerder
• Het in overleg met andere teamleden bepalen van de inrichting en de structuur van de website
 

Positie en benoeming
 
In je functie rapporteer je aan het bestuur. De werkbelasting van de functie wordt ingeschat op circa 4 uur per week. 
 

Wat biedt de vereniging?
Het betreft hier een onbezoldigde functie (vrijwilligerswerk). Reis- en kantoorkosten gemaakt voor het vervullen van de functie
worden door vereniging op declaratiebasis vergoed. Vanuit je functie zal je bij toe beurt met andere (bestuurs)leden kunnen
deelnemen aan spraakmakende evenementen. Voor het adequaat vervullen van de functie vragen wij het volgende van je:
• Interesse en plezier om een website te willen beheren en onderhouden
• Kennis van HTML, Joomla 3 en 4 óf de bereidheid om je dit snel eigen te maken
• Alertheid voor binnenkomende zaken die een onmiddellijke afhandeling vragen
Belangstellenden voor de functie kunnen hun kandidatuur schriftelijk kenbaar. Zend je e-mailbericht  met je CV met daarin
vermeld de voor de functie relevante ervaring en vaardigheden aan secretaris@unifilvereniging.nl
 
Na ontvangst van je belangstelling en CV zal je worden uitgenodigd voor een gesprek met een bestuurslid en een van de hui
dige webmaster voor een eerste kennismaking en match-ervaring. 
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Van de penningmeester
 
Het is mogelijk om voor de organisatie van reünies en/of acti
viteiten georganiseerd voor UNIFIL veteranen in bepaalde
gevallen een subsidiebijdrage aan te vragen.
 
Deze subsidie wordt bij goedkeuring verstrekt door Defensie
(Regeling Reünie Faciliteiten RRF) en/of het V-Fonds en de NUV
treed hierbij op als bestaand rechtspersoon(vereniging),
waardoor de aanvragende partij niet een formele vereniging
of stichting hoeft op te richten en daarvoor onnodige kosten
hoeft te gaan maken. Voor deze laatste groep kan de NUV
optreden als rechtspersoon en de subsidie voor/namens de
organisatie aanvragen.
 
Om voor subsidie in aanmerking te komen dient goedkeuring
te worden verkregen van de Nederlandse UNIFIL Vereniging
(NUV). Hiervoor moet de organisatie van de betreffende reünie/
activiteit voldoen aan de voorwaarden die de uiteindelijke
subsidieverstrekker en de NUV hieraan stellen. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan een organisatieplan (projectformulier)
waarin diverse basisgegevens en informatie wordt opgeno
men met betrekking tot de te organiseren reünie of het evene
ment.
 
Daarnaast moet een financiële begroting worden ingediend,
waarin vooraf de geschatte inkomsten en uitgaven worden
aangegeven, welke na afloop van de reünie of de activiteit met
de definitieve cijfers compleet wordt gemaakt.
 
Voor het aanvragen van een subsidie wordt door de partijen
een doorlooptijd van 10 tot 12 weken gehanteerd, dus tijdig
aanvragen is van belang. Wil je een aanvraag indienen dan kun
je dit melden bij de secretaris van onze vereniging. Hij mailt
dan de diverse formulieren waarna je ze kunt invullen en re
tourneren.
 
Voor meer informatie over de voorwaarden en spelregels over
het aanvragen van een subsidie voor een reünie of activiteit
download  de procedure die op de site is te vinden of neemt u
contact op met de secretaris van de vereniging; secretaris@u
nifilvereniging.nl.
 
Voortgangsrapportage 2022 en 2023
 
Zoals gemeld op de ALV 2023 waren de subsidie aanvragen
V-fonds en RFF in het jaar 2022 moeizaam, vertraagd en gingen
gepaard met onduidelijkheden over de afhandeling. Naar onze
mening hebben we de oude subsidie aanvragen uit 2022 nu
compleet afgehandeld en/of gerepareerd. Een tweetal aanvra
gen uit 2023 zijn inmiddels naar tevredenheid helemaal afge
handeld.
 
 
Tekst ontleend aan de website https://www.unifilvereniging.nl/
financiele-ondersteuning

Een aantal maten hebben een reünie op stapel of is inmiddels
al gehouden. Wij promoten dit eigen initiatief en publiceren de
bijeenkomsten op de site en in Dubbel Vier.
 
Reünie D-AT peloton op 8, 9 en 10 september 2023
in de Generaal Koot kazerne te Stroe. Contactpersoon Martin
Bruijstens. Er is een aanvraag van V-fonds en RFF-subsidie ge
daan.
Reünie Charlie en 4e peloton op 9 september 2023
Johannes Post Kazerne te Darp. Contactpersoon Bert Kleine
Schaars. Er is een aanvraag van V-fonds en RFF-subsidie ge
daan.
Libanon Ontmoetingsdag op 14 oktober 2023
De Treffer in Eindhoven, Veteranen Ontmoeting Centrum,
Smitsstraat 17, 5611 HM Eindhoven. Voor (alle) UNIFIL vetera
nen. Contactpersoon Joop Hoek activiteiten@unifilvereniging.
nl en Rob Deckers. Er is een aanvraag van V-fonds en RFF-sub
sidie. gedaan.
Reünie Verkenningspeloton & Stafwacht op 14 oktober
2023
UNIFIL Museum, Vlietskade 1501, 4241 WH Arkel. Aanvang
16.00 uur. Contactpersoon Henk van Erp. Er is een aanvraag van
V-fonds en RFF-subsidie.
Reünie 82-5 A Cie en YP-peloton op 21 oktober 2023
Johan Willem Friso Kazerne, Balkenweg 3, 9405 CC Assen.
Contactpersoon Jan Willem Waitz, Kees Overbeek en Hans van
den Boogaard. Er is een aanvraag van V-fonds en RFF-subsidie.
Reünie DIC 1 op 18 november 2023
Bernhard Kazerne, Barchman Wuytierslaan 198, 3818 LN
Amersfoort. Contactpersoon onbekend. Er is een aanvraag van
V-fonds en RFF-subsidie.
 
Reünie 25 jarig bestaansfeest
Nederlandse UNIFIL Vereniging op 14 januari 2024
De Landgoederij Camminghalaan 30, 3981 GH Bunnik. Voor
(alle) UNIFIL veteranen. Contactpersoon Joop Hoek activitei
ten@unifilvereniging.nl en Rob Deckers. Er is een aanvraag van
V-fonds en RFF-subsidie gedaan.
 
Contributiebetaling 2023 en 2024
 
We bewaken de voortgang van de contributiebetaling 2023
door de leden. Bij het schrijven van dit artikel hadden 68 leden
een herinnering ontvangen en ongeveer dertig leden hun
contributie 2023 nog niet voldaan. De leden die de contributie
2023 niet hebben voldaan bij het ter perse gaan van dit artikel
krijgen deze Dubbel Vier niet.
 
De contributie nota’s 2024 vallen op de deurmat in de eerste
week van januari 2024. Bij de leden die een automatische in
cassomachtiging hebben afgegeven wordt woensdag 31 janu
ari 2024 de € 26 contributie 2024 afgeschreven met vermelding
van batch ID 20230426192800-N644R09-1 en uw militaire re
gistratienummer. Dit bericht is tevens de kennisgeving die we
u als geïncasseerde doen toekomen over dit onderwerp.
 

Vraag subsidie aan voor je reünies
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Adreswijzigingen
Graag uw adreswijziging aan:
penningmeester@unifilvereniging.nl 
 
Adverteren in de Dubbel Vier
Ondersteun het werk van de vereniging
en adverteer in de Dubbel Vier. De Dub
bel Vier wordt niet alleen thuis door de
leden van de vereniging gelezen, maar is
steeds meer te vinden in openbare en
veteranengelegenheden. Dat maakt het
plaatsen van een advertentie des te inte
ressanter voor u/uw bedrijf. Laat u infor
meren over de mogelijkheden en neem
contact op met

•   redactie@unifilvereniging.nl
•   penningmeester@unifilvereniging.

nl
 
Aanleveren kopij en fotomateriaal
Graag ontvangt de redactie artikelen en
foto’s voor de Dubbel Vier. Bij het aanle
veren van foto’s: graag in voldoende
formaat in verband met de drukkwali
teit. De redactie behoudt zich het recht
voor ingezonden stukken in te korten of
om er veranderingen in aan te brengen.
De artikelen in de Dubbel Vier hoeven
niet noodzakelijkerwijs de zienswijze van
het bestuur weer te geven.
 
Overname artikelen
Overname van artikelen is toegestaan
met bronvermelding en toezending van
een exemplaar aan adres van de secreta
ris. 
 
Gebruikte beelden en teksten
Met de redactie doen wij er alles aan om
de juiste bronnen en juiste rechthebben
den van beelden te achterhalen. Indien
iemand meent als rechthebbende in
aanmerking te komen, kan deze zich tot
de redactie wenden.
 
Inleveren kopij voor de Dubbel Vier
De deadlines voor de Dubbel Vier staan
vermeld op de website van de NUV. De
deadline voor Dubbel Vier  4-2023 is 30
november 2023

Nuldelijnsondersteuning
Nederland kent als gevolg van de Veteranenwet (2012) sinds juni 2014 een Vetera
nenloket, waar veteranen en/of hun partners met vragen terecht kunnen. Het tele
foonnummer is 088-334 00 00. De verenigingen kennen veelal een Nuldelijnsonder
steuning. Maatjes onder elkaar en voor elkaar, voor een luisterend oor en kameraad
schappelijke hulp. 
Nuldelijnsondersteuning is een project van het Veteranenplatform. De Vereniging
Veteranen Platform is als initiatiefnemer eigenaar van het systeem. Landelijk coördi
nator Nuldelijnsondersteuning voor het VP is Willem de Lange. De uitvoering van
Nuldelijnsondersteuning 2.0  is komen te liggen bij het Nederlands Veteraneninsti
tuut. 
 
Zit je verlegen om een praatje? Loop je ergens tegenaan? Schroom niet en neem
contact op. Je vindt nuldelijnsondersteuning via de website van het Veteranenplat
form: www.veteranenplatform.nl Of kijk op: www.disk-veteranen.nl
 
Regio Noord: Groningen, Friesland en Drenthe
email: rcnoord@nuldelijnsondersteuning
Tel: 06-23439756
 
Regio Oost: Overijssel, Flevoland en Gelderland
email: rcoost@nuldelijnsondersteuning.nl
Tel: 06-13183687
 
Regio Zuid: Zeeland, Noord-Brabant en Limburg
email: rczuid@nuldelijnsondersteuning.nl
Tel: 06-23462736
 
Regio West: Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht
email: rcwest@nuldelijnsondersteuning.nl
Tel: 06-23481160

23



Indien onbestelbaar: J. Neelen, Ericalaan 16, 6086 CV NEER


